
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw Kraaitje geboren. 
 

Beste buurtgenoten, 
 

Woensdag 12 februari jl. zijn wij de trotste ouders geworden van onze dochter Anouk. 

Anouk werd ’s middags om 17.00 uur geboren in het Beatrixziekenhuis en na een 

nachtje in het ziekenhuis te hebben gelegen zijn wij donderdagmiddag thuis gekomen. 

Op donderdag 20 februari zijn Riet en Annie namens de buurtvereniging op kraamvisite 

geweest. Dat vonden wij ontzettend leuk en gezellig. Tijdens dit bezoekje werd 

duidelijk dat velen niets van de zwangerschap wisten. Dat kon goed kloppen, want de 

zwangerschap was iets anders dan normaal verlopen. Marianne heeft sinds eind juni last 

gehad van extreme zwangerschapsmisselijkheid. Hierdoor heeft zij wegens uitdroging 

en ondervoeding eind juli bij een derde ziekenhuisopname een neusmaagsonde gekregen. 

Deze sonde heeft zij tot het einde van haar zwangerschap nodig gehad, want eten en 

drinken lukte niet meer. Doordat Marianne 

tijdens deze periode haar dagen voornamelijk 

thuis op bed heeft doorgebracht waren niet 

zoveel buurtgenoten op de hoogte van onze 

verwachting. Wij waren heel blij met de 

geboorte van onze gezonde dochter en daarna 

ging het gelukkig ook snel met Marianne weer 

goed. 

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties 

per mail en de kaartjes die we hebben ontvangen. Ook het cadeau van de 

buurtvereniging hebben wij zeer kunnen waarderen. 

Trotse ouders Niels Schalk en Marianne Lansdaal – Johan de Kreijstraat 21 
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Van de redactietafel.   

 

In het vroege voorjaarszonnetje hebben we met veel plezier deze nieuwsbrief 

samengesteld. Deze keer staat die bol  van de nieuwtjes van onze buurtgenoten. 

We wensen we jullie veel leesgenot!  

 
Onze e-mailadressen: 

Dicky Janssen                  albe.janssen@planet.nl 

Lilian Boogert                   lilian_boogert_vlot@hotmail.com 
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Vertrokken 
 

Wim Bovenberg gaat verhuizen naar Utrecht. We wensen hem veel geluk in zijn nieuwe 

woonplaats. 
 

Contributie 
 

De penningmeester heeft jullie een bericht gestuurd over de contributie voor 2014.  
 

Kascontrole 
 

Wij zoeken 2 personen die voor 11 juli 2014 de kas willen controleren bij de 

penningmeester. Je kunt je aanmelden bij Martin de Kuiper. 
 

Terugblik op.... 
 

Herfstfestoen 
 

Op maandag 28 oktober gingen we onder leiding van Annie en Eida een herfstfestoen 

maken. 

Na de koffie en thee gingen we aan de slag naar eerst uitleg gekregen te hebben van de 

creadames, die al een festoen gemaakt hadden, dit als voorbeeld voor ons. 

Deze keer waren we met slechts 5 dames, maar dat mag de pret niet drukken. 

Een stevig stuk touw voorzien met diverse takken stevig vastbinden met binddraad. 

Onderaan een stenen bloempot waar onder enkele vetbollen kwamen. Zoals jullie op de 

foto’s op de site  kunnen zien een heel werk. Waar we regelmatig de hulp van Annie of 

Eida nodig hadden, maar….. 

We gingen met een mooi festoen naar huis. Thuis een mooi plekkie zoeken en maar 

wachten op de vogeltjes.  

Helaas was de festoen niet helemaal stormvast. Na enkele weken heeft de bloempot 

het helaas begeven. Maar we kunnen we terug kijken op een leuke en gezellige avond 

met de mede kraaien. 
 

Etentje in Fort Altena 

Zaterdagavond 23 november 2013 zijn we met 20 kraaien gaan dineren in de brasserie 

kazerne C van Fort Altena te Werkendam.  

We zaten in een aparte kamer aan een grote tafel. De soep werd geserveerd in een 

pannetje. 

Daarna was er keus uit vis, kip en vlees en allerlei soorten groenten en aardappelen, 

allemaal geserveerd in een pan.  

Het is reuze gezellig geweest om zo elkaar als buren te ontmoeten. Daar is een 

buurtvereniging als ‘t Kraaiennest zeker voor "met elkaar, voor elkaar". 

 

 

 



Een stukje over een stukje! 
 

Dicky (mijn moeder) vroeg begin december of ik het leuk zou vinden om met ’t 

Kraaiennest een kerststukje te maken. Dat leek me leuk dus na een diner bij 

“restaurant Janssen” stond ik op 16 december bij Annie in de schuur. 

Samen met Henny, Riet, Teunie, Dicky, Lilian, Annie, Fryda, Symone, Corrie, Maaike, en 

Eida heb ik eerst genoten van thee en chocoladetaart (gemaakt door Symone). Voor ons 

lagen  al twee sterren van kippengaas. Aan iedereen de opdracht om twee lagen mos er 

op te leggen en de sterren met een touw aan de zijkant aan elkaar vast te rijgen. Dit 

was een flinke klus wat de nodige krassen en prikken in m’n vingers opleverde. 

Ondertussen werd er gezellig gekletst. Leuk om te horen dat “oude” kleine 

buurjongentjes groot worden. Letterlijk groot want als ik Symone mag geloven is Ivar 

inmiddels een stuk groter dan ik. 

Het tweede gedeelte van het kerststukje was het bevestigen van een soort bordje 

waar oase op kwam met daarop een windlicht. Daarna kon iedereen haar creativiteit los 

laten. Er lag van alles wat we konden gebruiken, o.a. conifeer, hulst, skimmia, 

sierdistels, blauwspar, kerstballen en dennenappels. 

Het was voor mij een geslaagde avond, gezellig gekletst en een mooi kerststuk 

meegenomen naar Vianen. Het was leuk om weer even bij ’t Kraaiennest te zijn. 
 

Groetjes, Leonie 
 

Nieuwjaarsreceptie. 
 

Tijdens de barbecue van afgelopen zomer hadden Huib en ik toegezegd, dat de 

nieuwjaarsreceptie bij ons kon worden gehouden. 

De datum werd ook direct afgesproken: zaterdagmiddag 4 januari vanaf 16.00 uur. 

Toen het zover was, had ik toch wel even last van zenuwen. 

Een verjaardag kun je altijd goed zelf voorbereiden. 

Hier was het afwachten: “Wie komt er en wat wordt er meegebracht aan lekkers en zal 

het allemaal voldoende zijn?” 

Voor het gemak had ik op de voordeur een pijl richting garage geplakt met de tekst: 

BUURTGENOTEN BINNEN VIA DE GARAGE 

Voor bijna iedereen was dit duidelijk. Sommigen liepen rechtstreeks de werkkast 

binnen…. Nou, het liep  als een trein! 

Teuni en Jan waren de eersten die zich meldden. 

Nootjes, toast en brie en een fles wijn was hun aandeel in de “party”. En zo volgden al 

snel de andere buurtgenoten, 22 in totaal. 

Zelf gekochte en/of gemaakte overheerlijke hapjes werden met smaak verorberd. 

En ondertussen werd er gezellig (bij)gepraat. 

Rond kwart voor 7 gingen de laatsten  naar huis, maar niet voordat alle tafels keurig 

waren leeggeruimd. 

Het is echt een aanrader! 

Als buurtbewoners spreek je elkaar eens wat uitgebreider. 

Weinig voorbereiding en je houdt er lekkere hapjes en drankjes aan over! 

Dus: meld je alvast aan voor de volgende keer…!             Groetjes van Huib en Henny 



Aankomende activiteiten 
 

Voorjaarsstuk maken 
 

Maandag 10 maart gaan we een voorjaarsstuk maken bij Annie op nr. 18.  
 

Stadswandeling 
 

Zaterdag 17 mei gaan we naar Leerdam fietsen. We gaan o.a. het glasmuseum bekijken 

en daarna naar de Griek. Zie voor verdere gegevens je mail. 
 

BBQ 
 

Noteer vast in je agenda: vrijdag 11 juli BBQ. In juni volgt de uitnodiging. 

Tijdens de BBQ is er de jaarvergadering. 

 

Nieuwsflits 
 

Ontwikkelingen in de Johan de Kreijstraat 
 

Het zal niemand zijn ontgaan dat er in de straat zeven bomen stonden die op 

zaterdagmorgen 22 februari 2014 ineens verdwenen waren. 

Hieronder een kort verhaaltje hoe wij hier tot gekomen zijn en het verloop van de 

werkzaamheden. 

Na jarenlang te hebben geroepen; “die bomen moeten eruit”, is het door doortastend 

optreden van Martin de Kuiper er toch van gekomen. 

Het waren prachtige bomen, maar het was niet meer te doen, ze werden te groot. Er 

vielen spontaan takken uit en het ergste waren de naalden. 

Een ieder zal wel hebben gezien dat wij weken achtereen gezegend werden met een 

tapijt van naalden. Overal lagen ze, op de weg, op het trottoir, maar je nam ze mee in je 

huis, want de naalden kleefden aan je schoenen. Overal kwam je ze tegen, elke dag 

moest de stofzuiger er aan te pas komen om het huis enigszins naaldenvrij te houden. 

De ergernis was groot en de situatie onhoudbaar. 

Niet alleen bij ondergetekende, maar in de gehele buurt. 

Een plan van aanpak werd gemaakt om hieraan een einde te maken. 

Door Martin werd een aanvraag bij de Gemeente ingediend om de bomen te mogen 

verwijderen. 

De eerste reactie van de gemeente was; “hiervoor hebben wij geen geld”. 

Maar de creativiteit van Martin kent geen grenzen en bood de Gemeente de oude 

rozenstruiken en 7 bomen te verwijderen. 

De Gemeente ging akkoord en zou voor herbeplanting zorgdragen. 

Een datum voor uitvoering werd vastgesteld, alsmede de personeelsbezetting. 

Geschikte medewerkers en materieel werd uitgezocht t.w. 10 medewerkers , 1 

hydraulische kraan, zware vrachtwagen met grote bak, 3 kettingzagen, tractor met 

kloofmachine. 



Op donderdagavond  voorafgaande aan zaterdag waarop de bomen zijn verwijderd zijn 

in de stromende regen de rozenstruiken verwijderd. Een ieder zei; “als het zaterdag 

ook zo is belooft het wat te worden”. 

Maar zaterdag zat het weer niet tegen en we begonnen om 8.00 uur met koffie. Annie 

had de garage omgetoverd tot een kantine die er mocht zijn. De personeelsbezetting 

was 9 man en 1 vrouw, want Annie deed ook volwaardig mee. 

Om 8.15 uur ging de eerste boom om, de hydraulische kraan pakte de boom in de midden 

vast en de boom werd onderaan met een kettingzaag 

afgezaagd. 

De hydraulische kraan legde de boom horizontaal neer en 

werd met de kettingzaag ontdaan van de takken. Daarna 

werd de boom in grote stukken gezaagd en nabij de 

kloofmachine verder in mootjes van ca. 25 cm gezaagd. 

Deze mootjes werden daarna met de kloofmachine tot 

handzame blokken gekloofd, waarna ze met een kruiwagen 

naar de openhaardhoutopslag werden gereden. 

De takken van de bomen werden door de hydraulische 

kraan in de bak van de vrachtwagen gedaan en werden later 

versnipperd tot brandstof. 

Onder algehele leiding van Martin verliepen de 

werkzaamheden uitermate vakkundig en veilig, want niet alleen de persoonlijke 

veiligheid was belangrijk, maar ook het doorgaande verkeer moest veilig kunnen 

plaatsvinden. 

De werkzaamheden  verliepen zeer voorspoedig en wel zo dat we met de middag gereed 

waren. 

Wie had dit kunnen bedenken, om 8.00 uur staan er nog zeven grote bomen en om 12.30 

uur liggen ze gekloofd en wel in het houthok. Ongelofelijk nietwaar! 

Na gedane arbeid om 12.30 uur werd in de kantine een door Elly een overheerlijke soep 

geserveerd. 

Annie had voor heerlijke broodjes met kroket gezorgd, u zult begrijpen dat van deze 

uitstekende lunch geweldig werd genoten. 

De lunch vond plaats in een gezellige sfeer want een ieder had wel wat beleefd of wat 

te vertellen. 

Er was er 1 die zelfs vroeg of er nog meer bomen waren!! 
 

Arie Woudenberg   

     
     

 

Foto’s e.d. kunt u terugkijken op de website van de buurtvereniging www.giessenburg.nl 
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